
	

	
	

	
	
	
	

Wij nemen afscheid van 

Herman Van der Spiegel

echtgenoot van Olga Ysebaert

Geboren te Zottegem op 27 januari 1939 en thuis
overleden te Aalst, omringd door zijn echtgenote,

 op 30 maart 2024.

De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden
in intieme familiekring.

	

	 Olga Ysebaert	 zijn echtgenote

	 Peter en Micheline Van der Spiegel - Van Cauteren
	 Jo en Steven Van der Spiegel - Podevyn
			   zijn kinderen 

	 Claudia en Michaël Van der Spiegel - Munier
	 Arthur Van der Spiegel	 zijn kleinkinderen

	 Zijn broers †, schoonbroers †, schoonzus Rita en Edmond,
	 neven en nichten

	 Met dank aan allen die hem met liefde en zorg hebben omringd.

	 De families Van der Spiegel, Ysebaert, Suvée en Eeckhaut.

	



Herman Van der Spiegel

° 27 januari 1939

 † 30 maart 2024    
Begr. Arijs - Gentsesteenweg 153 - 9300 Aalst - 053 21 29 44 - www.arijsbegrafenissen.be

		
		

		  Lieve Herman, 

		  Tot op de laatste ademstoot was je optimistisch en welgezind. Je zong en verdroeg de pijn en je persoonlijk verdriet.
		  Je besefte heel goed dat je geheugen je stilaan in de steek liet, maar je verzette je, door trouw je oefeningen te doen als 		
		  sudoku, woordzoeker, solitaire, … en dit met resultaat.
		  Zo ben je er in geslaagd voeling te blijven houden met de ganse familie en vele vrienden. 

		  Je was een prima echtgenoot, een lieve papa en een suikerzoete opa. De familie draagt je op de handen want je deed 			 
		  iedereen blij worden. Je had ook gouden handen die alle werk aankonden. Dit heb je ook doorgegeven aan je beide zonen
		  en ook je kleinzoon is een echte “crack”, bravo opaatje. Ook je kleindochter was je maatje om samen te dansen en te stappen.

		  Plots was je tijd gekomen, je kreeg het te moeilijk en na twee heel zware dagen gaf je de geest. Op je lippen kwam
		  een “daag” en een glimlach naar je vrouw die op dat ogenblik bij je was. Na een paar seconden was alles over. 

		  We missen je nu al heel erg maar in ons hart blijf je de opgewekte opa die ernaar streefde iedereen te helpen
		  als het nodig was, die leven in de brouwerij wist te brengen en groepen samenbracht. 

		  Je hield je vast aan de hoop ooit je geliefde Salobreña terug te zien. Om te genieten van de zon en de mooie natuur
		  met de mooie planten en de verschillende vogels. Maar helaas het mocht niet zijn. Rust nu maar uit en slaap zacht. 

		  Tot weerzien in het hiernamaals. Dank aan alle personen die je genegen waren en je geholpen hebben.

		  Rouwbetuiging:
		  Arijs Begrafenissen - t.a.v. De familie Van der Spiegel - Ysebaert
		  Online condoleren: www.arijsbegrafenissen.be


