't verlies was er al voor het einde,

de vouw, voordat het afscheld kwam,
toen die onzeRere verwarring,

bezit van, \jbuw gedachten nam,

wij voelden neee je stil verdriet,

WK rouwen wg', maar trewren niet.

Y\/O WINE

vaw olen Abbeele
25 oktober 1931 - 11 wmel 2022

pank aan allewn die tets in haar Leven betekenden
Troost aan allen voor wie zij tets betelkende



vol van dankbaarheid, Laten we los
Maar nooit Rwijt, met respect voor altijol

wesduwe van Robert Schelfhout
Ma vaw Freddy en Marleen De Pauw-Schelfhout

Zus, schoonzus en tante van

Marcel en Julienne van den Abbeele-van De Velde
Kathleen en Benny, Carine en Yvan,
Katha en Koen, Stan, viad

Denise Schuddinek,
Maring en audg, Nadine en Hubert
Kim, Kenny, Linn, Jelle
Anke Van de Berckt

Marie-Louise De Smet

wWij danken tedereen die Yvonne met zorg, vriendschap ew Liefde hebben omringad

Wij newmen afscheid op woensdag 12 mel om 10uz0 in het Uitvaartcentrum
Gentsesteenweg 153, 9300 Aalst

Noch bloemen, noch Rransewn.



